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‘Vergeten’Dola de Jong schetst een adembenemendbeeld van
het levenvanvluchtelingen inTanger in oorlogstijd. Actueel.
Dat zijn ookdebeschouwingenover vrijheid vandefilosoof
Constant. En leeswaaromu leest ende schrijver schrijft.
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Uniekmateriaal verzameldmetmeetlint
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Verrassend actuele Constant

H
et was een inspirerend
idee. In 1887 schreef de
Franse antropoloog De

Quatrefages in zijn boek Les
Pygmées dat er wellicht een ver-
bandbestondtussendeAfrikaanse
pygmeeënendeverschillendeklei-
nemensenrassen inZuidoost-Azië.
Warendiewildendelaatsterestan-
ten vandeoermens?Waren ze ver-
wanten? Indedaaropvolgendede-
cennia trokken tientallen onder-
zoekers eropuit om die kleine
mensjesoptemeten,metkrompas-
ser en meetlint, en om hun sche-
dels te verzamelen.

De grote vraag was echter: wát
moest je nu precies meten? Het
hoofd, de schouders, de ledema-
ten? Zoveelmeningen, zoveelme-
tingen.Duswashetzaakzoveelmo-
gelijktemeten.Watwaardevolwas,
hoe je uit die getallenwetenschap
kon kneden, dat probleem kwam
laterwel.

OokNederlanddeed eenduit in
hetzakje. InDeonmeetbaremens
beschrijftFennekeSyslingdecar-
rières van drie Nederlandse fysi-
scheantropologen:degrondlegger
HermantenKate,deinternationaal
vermaarde JoKleiwegdeZwaanen
diens leerlingHendrikBijlmer.
Het was Bijlmer die in de greep

kwamvande‘pygmeeënkoorts’.Hij
trok in de jaren twintig en dertig
vande vorige eeuwdeoerwouden
vanNieuwGuinea in, opzoeknaar
onze kleine voorouder. Syslingbe-

schrijft de moeite die hij moest
doenomde inwoners zover tekrij-
gendatzezichlietenopmeten(om
maartezwijgenvanhetmakenvan
gipsafdrukkenvanhungezicht).Ze
schrijftmodieus dat fysisch antro-
pologenhunonderzoeksobjecten
‘gebruikten’ en dat dit onderzoek
‘koloniaal’was(vooralhetverzame-
len van schedelsmoet het ontgel-
den),maar de verhalen geven aan
dat de Papoea’s vaak uitstekende
onderhandelaarswaren ende on-
derzoekerszélf absoluutgeenracis-
ten.Bijlmerhadgrootrespectvoor
de Papoea’s, en heeft zich nader-
handingezetvooreenreservaatom
hentebeschermen.
Deonmeetbaremens.Detitelgeeft

alwegdathetniksgewordenismet
de fysische antropologie.Maar de
onderzoekersbleveneringeloven.
Tot de laatste snik. Tijdens een reü-
nie in2009verzuchtteeenderaan-
wezigen: ‘Wegingenmetkrompas-
sersaandeslagomschedels teme-
ten.Wekniptenhaaraf,vergeleken
huidmetkleurtabellen,namenvin-
gerafdrukken, priktenbloedmon-
sters. Bijna beschamend achteraf,
maar zulk uniekmateriaal kun je
nunooitmeerverzamelen.’
Dat uniekemateriaal ligt te ver-

stoffen inbibliotheken.
Marcel Hulspas

H
etkomtzeldenvoordatdelezingenvan
eenwetenschappelijkcongreseenbre-
der publiek verdienen.Met de teksten

van een verleden jaar aan de Vrije Universiteit
van Brussel gehouden bijeenkomst is dat uit-
drukkelijkwel het geval. Belangrijkste reden is
hetonderwerp:deFranseauteurenfilosoofBen-
jaminConstant (1767-1830).
Totophedenisbehalvezijnberoemderoman

Adolphenauwelijks iets van enover hem inhet
Nederlandsverschenen, terwijlhettochomeen
belangrijke politieke denker gaat. In zijn klas-
sieke essay Twee opvattingen van vrijheid heeft
Isaiah Berlin Constant niet voor niets als ‘de
meest fervente verdediger van de vrijheid van
het privédomein’ opgevoerd. Als een continen-
tale oervader vande liberale traditie betoogde
Constant dat op zijn minst de vrijheden van
godsdienst,mening,meningsuiting en eigen-
domgewaarborgdmoestenworden tegenwil-
lekeurige schendingervan.

Dezeterechte lof vanBerlinheefteenbredere
visie op zijn denken tegengehouden. Uit de bij-
dragen van Andreas Kinneging en Patrick
StouthuysenblijktConstantspannenderenam-
bivalenter te zijn danwewisten.Hijmaakt een
scherponderscheidtussendepolitiekevrijheid
vande antieken ende individuele vrijheid van
de modernen. Bij de klassieke Griekse en Ro-
meinsevoorbeeldendieConstantbespreekt,be-
stondvrijheiduithetrechtvanburgers opdeel-
nameaandebesluitvorming.Privévrijheidinde
zin vanburger- of mensenrechtenwasniet van
groot belang. Dat laatste staat nu juist centraal
voor hetmoderne individu. Diewil niet zozeer
de baas zijn over politieke besluitvorming als
welover zijnprivéleven.

Verrassend is dat Constant toch in beperkte
mateaandeantiekevrijheidsopvattingwilvast-
houden.Hij verbindt de twee vrijhedenmet el-
kaar.Wanneermoderneburgers depolitiek to-
taal veronachtzamen, lopen zehet risicodat de
staathunindividuelevrijhedengaataantasten.
Constantmeent zelfs dat politieke participatie
meerdanvanalleeninstrumenteelbelangis.Ze
helptdeburgersookomzichzelf teontwikkelen
en teverbeteren.
Hans Achterhuis
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